
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VLOTTE BABBEL 
Zomerkamp 2024 De kampkrant van Scouting Kon-Tiki Haarlem 21 Juli 2024 

Stierop Het zomerkamp van Kon-Tiki is 

gisteren echt begonnen. De Verkenners 

arriveerden op de Stierop en de Wilde Vaart 

vertrok vanaf Kon-Tiki (zie elders in deze 

editie). 

 

De hitte was moordend te noemen, maar 

desondanks werden de tenten met gezwinde 

spoed zonder hulp van de leiding opgezet. 

De 7x5 was zelfs wel een prettige 

bijkomstigheid door de schaduw. 

Verkenners arriveren op Stierop 

De Verkenners genieten van de schaduw van 
het net opgezette dak van de 7x5. 

Wist je dat… 

-Anoek de hele tijd haar telefoon kwijt is? 

-Er stiekem een Teeuwen mee is op Wilde Vaart 

kamp? 

-De Verkenners altijd valsspelen met spelletjes? 

-Paul op de valreep nieuw doften heeft besteld? 

-En Niels ze op maat heeft gezaagd? 

-Gijs zonder aluminium sloepen te raken over de 

ringvaart kan varen? 

-Inger de waterleidingduinen grappiger vindt dan 

onderstaande afbeedling? 

Wilde Vaart gaat op 

trektocht 
Haarlem De Wilde Vaart is gisteren met de 

Vrouwe Marijke en 2 BM’s vertrokken om een 

traditionele trektocht te maken door Nederland. 

 

De eerste stop is de vertrouwde Kaag. 

 

 De Wilde Vaart zitten traditioneel te 
lanterfanten in de sleep. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Stierop Met de hoge temperaturen van gister 

besloten de Verkenners om af te koelen door 
van de Vertrouwen af te springen. 
Daar bleek alleen dat de bodem uit een 
enorme modderlaag bestaat, iets waar de 
vaarstaf tijdens het aanleggen ook al last van 
had. Als gevolg hiervan heeft zich een waar 
assepoesterverhaal afgespeeld; Philipine, onze 
schone jonkvrouwe, verloor haar schoeisel in 
de slijk. 
 
Dit was dan misschien wel een plastic 
waterschoen in plaats van een glazen muiltje, 
maar toch is Arie als een ware held de 
waterschoen gaan opduiken, om hem weer 
terug te geven. 
 
Volgens een (valse) getuige ging dit gepaard 
met de opmerking dat ze haar (glazen) muil 
moest houden. 

Assepoester op de 

Stierop 

 

 

 

 

 

 

Je zou zeggen dat de prinses van haar fout had 
geleerd, maar ze had haar waterschoen nog 
niet aan of ze verloor hem alweer in de drek. 
 
Gelukkig was Arie wederom haar redder in 
nood en viste hij voor de tweede keer haar 
waterschoen op. 

En waar was Toothless 

eigenlijk? 

 

 

 

 

 

 

Toothless heeft gisteren tosti’s gebakken 

voor de leiding en vaarstaf. De reviews zijn 

zeer positief; 

Smaakt heerlijk en vertrouwd 
Wimke 

Onderweg Milo heeft zich vandaag het 
schompes in geblazen om een 
opblaaseenhoorn vol te krijgen. 
Helaas voor Milo was de begeleiding vergeten 
te vertellen dat de eenhoorn lek was. Hier 
kwam hij al snel achter toen hij in het water 
lag. 

Milo Blaast eenhoorn 

op … 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderweg Wilde Vaart houdt zwempauze. 

Om de warmte te verdragen heeft de Wilde 

Vaart halverwege de route een uurtje pauze 

gehad om te kunnen zwemmen. 

De eigenares van het huis waar wij voor lagen 

was in eerste instantie niet blij dat wij haar 

uitzicht blokkeerden. 

Gelukkig wist Harmke het om te draaien tot 

een gezellig gesprek. 

Ps. Wij verpestten haar uitzicht niet aangezien 

we vandaag nog een compliment kregen over 

hoe mooi de Aak wel niet is. 

Shoarma 
 
2.5 kg Shoarma 
3 paprika 
Krop sla 
3 Knoflooksaus 
1 Kaas!!!! 
 
1. Snijd de paprika in blokjes 
2. Snijd de krop sla fijn 
3. Rasp kaas 
4. Verwarm een pan 
5. Gebruik een beetje olie of boter 
6. Doe de paprika in de pan en fruit deze aan 
7. Doe de shoarma in de pan en bak de 
shoarma gaar, kook hierbij het vocht weg 
8. Bak de broodjes in een oven of koekenpan 
goudbruin 
9. Snijd de broodjes open 
10. Vul de broodjes met de sla, shoarma en 
kaas 
11. Verdrink het broodje in Knoflooksaus 
12. Genieten!!!!!!! 

De gerechten van 

Chef le Coq 

 

 

 

 

 

 

WiVa koelt af 

 

 

 

 

 

 

Verkenners zien maan 

 

 

 

 

 

 

Enge Stierop Niets is lekkerder dan zeilen op 

een mooie zomeravond, dat moeten ook de 

Verkenners gedacht hebben toen ze gisteravond 

het water op gingen. 

Sommigen zagen zelfs de maan! 

De Sors testen 

 

 

 

 

 

 

Enge Stierop Niets is lekkerder dan met een 

motorboot varen op een mooie zomeravond, 

dat moet ook de leiding gedacht hebben toen ze 

gisteravond het water op gingen. 

De Sors had wat startproblemen, maar door 

hulplijn Melvin konden ze toch het water op. 


